ALUMNI ACHTERAF

Tegen een moordbaan aanlopen via een handeltje in antieke

boeken. Dat gebeurde de ene filosoof die nu privédetective is.

De andere filosoof werd leraar op een school waar hij dacht
niet te worden aangenomen.

KEVIN OLIVIER (29)

STUDIE master wijsbegeerte 2014-2015 IS privédetective HUISHOUDEN

getrouwd met Juliana (28), PhD psychologie Huls flat in het centrum van York

(Engeland) INKOMEN gemiddeld 40.000 dollar per jaar netto

‘Tijdens mijn studie filosofie aan de universiteit van Florida ging ik back-
packen in Europa. Ik begon in Nederland en ben er de meeste tijd
gebleven. Ik vond Nederland fantastisch. Nederlanders zijn sociaal bewust,
betrokken en cultureel geinteresseerd. Ik houd ook van de taal. Als ik
Nederlands hoor word ik vrolijk. Na mijn afstuderen vertrok ik naar
Groningen voor een bachelor-programma internationaal recht. Dat
verruilde ik al snel voor een master filosofie. Ik handelde als student wat
in antiquarische boeken die ik kocht en doorverkocht. Een van de klanten
had een mailadres van Prudential Associates in Rockville. Ik zocht het

op. Bleek het de baas van een detectivebureau te zijn. Ik besloot de man
een bericht te sturen. Hij nodigde me uit om elkaar te treffen als ik weer
in de USA was. Een geweldige kerel. Hij was ook enthousiast over mij, zo
werd ik detective, ook al had ik nul ervaring. Background investigation en
evidence mining doe ik het liefst. Bijvoorbeeld voor een bedrijf uitzoeken
of een sollicitant geen strafblad heeft of onwaarheden in zijn of haar cv.
Mijn favoriete onderdeel was het niet, maar overspel heb ik ook gedaan.

Als je denkt dat je man of vrouw jou bedriegt, kun je de politie niet vragen

er even in te duiken. Het is geen misdaad. En toch, in veel staten in de VS
heb je bewijs nodig als je wilt scheiden zonder enorme bedragen kwijt te
zijn. Ik heb gewiste computerbestanden teruggehaald. Foto’s, mails, of
bewijzen van bezoeken aan prostitutiesites. Ik heb trackers onder auto’s
geplaatst en zelf dagenlang in de auto zitten posten, heel saai eigenlijk.
Sinds tweeénhalf jaar werk ik op afstand. Voor de carriére van mijn
vrouw zijn we verhuisd naar Aberdeen, Schotland, en kortgeleden naar
het Engelse York. Vanuit mijn thuiskantoor log ik in op mijn computer in
Rockville. Ze wilden me graag on board houden. En met de juiste
technologie en de enorme database die ik heb opgebouwd kan ik gigan-
tisch veel doen. Ik ben ook begonnen met een filosofisch proefschrift. En ik
volg acteerlessen in de hoop ook als acteur aan de bak te komen.

TIMO KUIPERS (30)

STUDIE wijsbegeerte van 2008 tot 2017 1s docent filosofie op middelbare

school HUISHOUDEN woont samen met Angelique (31), arts in het UMCG
HUIS appartement in centrum van Groningen INKOMEN 35.000 euro
bruto per jaar

’Na psychologie en pabo geprobeerd te hebben, ging ik kijken of de
Universiteit voor Humanistiek in Utrecht iets voor me was. Op de voorlich-
tingsdag hoorde ik van andere studenten dat de filosofie van Heidegger
en Nietzsche het moeilijkst was. Toen ik ging zoeken wat ze bedoelden,
raakte ik zo geinteresseerd dat ik koos voor filosofie in Groningen. Ik vond
het heel tof om te merken dat allerlei dingen die ik zelf weleens had
bedacht - zij het niet erg diep — honderden jaren eerder ook waren bedacht,
maar dan veel beter uitgewerkt. Bijvoorbeeld het cogito ergo sum van
Descartes. Dat denken voorafgaat aan alles. Dat we dus alleen maar
bestaan omdat we kunnen denken dat we bestaan. Mijn studie heeft lang
geduurd. Ik was ook bezig met andere dingen. Ik werkte in de Eerste
Kamer, een eetcafé in de Peperstraat. Nu bestaat het niet meer, toen was
het een begrip vanwege de lage prijs en de epische knoflookdressing. Ik
stond in de keuken als aardappelbakker. Aangezien ik niet altijd aardappel-
bakker wilde blijven, koos ik de educatieve master, de enige master bij
filosofie die opleidde voor een beroep. Het onderwijs trok mij ook wel. Ik
ben altijd zo'n irritant figuur geweest die mensen graag uitlegt wat ze
goed doen, en vooral wat ze verkeerd doen, dat vind ik grappig. Ik moest
nog vakken afronden toen ik solliciteerde als leraar op het Tjalling
Koopmans College, een kleinschalige school voor havo-vwo in Hardegarijp,
onderdeel van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. Ik heb volgens mij
een ontzettend lulverhaal gehouden bij het gesprek. Ik had niet het idee
dat ik nou zo gekwalificeerd was, ik was nog niet eens afgestudeerd. Ik
voelde me een broekie. De directeur was er niet, ik zat daar met wat later
mijn collega’s zouden worden en zij zagen wel wat in mij. Ik werk bijna full-
time. Die jonge mensen zijn fantastisch. Het is het gevoel dat je krijgt als
iemand iets snapt wat jij hebt uitgelegd. Nog mooier is het als leerlingen
iets zeggen dat ik zelf nog niet bedacht had, of dat een leerling van wie je
het absoluut niet verwacht met een briljante opmerking komt.’




